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K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West - 19e jaargang 2020

BESTUUR: KBO DEURNE WEST

VOORZITTER: Cees van de Ven
Schutsboom 3, 5751 JA Deurne 06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.nl

SECRETARIS EN VICEVOORZITTER: Vacature

2% SECRETARIS: Vacature

PENNINGMEESTER: Noud van de Ven
Kemper 32, 5751 CV Deurne 0493-317223 Email: a.m.p.vandeven@hotmail.com

2% PENNINGMEESTER: Cees van de Ven
Schutsboom 3, 5751 JA Deurne 06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.nl

LEDENADMINISTRATIE: Cees van de Ven
Schutsboom 3, 5751 JA Deurne 06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.nl

BESTUURSLID: Piet Beekman
Leigraaf 27, 5751 XC Deurne 0493-319254 Email: p.beekman30@chello.nl

BESTUURSLID: Marga Meulendijks — Mikkers
Heuvel 30, 5751 HL Deurne 0493-317801 Email: margameulendijks@upcmail.nl

BESTUURSLID: Martien Verberne
Willy Martinalistraat 9, 5751 PS Deurne 0493-323397 Email: m.verberne@chello.nl

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:

Parochiecentrum Visser 2, 312486 Email: info@heiligewillibrorddeurne.nl
Openingstijd maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 u.

Voor meer informatie — bv. voor het opgeven van intenties — kunt u ook terecht op
www.heiligewillibrorddeurne.nl

Pastoor Paul Janssen Beethovenlaan 24, 0493-313230 of
06-21957940 Email: pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl

1


mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:a.m.p.vandeven@hotmail.com
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:p.beekman30@chello.nl
mailto:margameulendijks@upcmail.nl
mailto:m.verberne@chello.nl
http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl

Pastorie SoW-Gemeente Helmondseweg 10, Deurne

Dokterspost Helmond 7 0800 8765151
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond (Elkerliek Ziekenhuis)

Politie alarmnummer 112

Wijkagent: Deurne Centrum en Deurne West
Marjon van Helmond 7 0900 - 8844
marjon.van.helmond@politie.nl

“De Zorgbooq” Kruiswerk Peelland Zorgcentrale, 7 0900-899 86 36
Thuiszorgwinkel Kanaaldijk Noordoost 18, 5701 SB Helmond
0492 348782 Email: thuiszorgwinkel@zorgboog

Zorg in Deurne 7 0493 387387

Wijkwerker Deurne West Margriet Eickes

06-81531602

Email: margriet.eickes@levgroep.nl

Wekelijks aanwezig op de inloopmiddag in wijkgebouw de “Houten Hoek”.

LEV- groep Deurne 7 0493-352500 Email: info@levgroep.nl
Tijdens kantooruren elke werkdag van 9.00 - 12.30
Oude Martinetstraat 2, 5751 KN Deurne

Belastinghulp: Paul Nieuwendijk Batspade 32 311446
Piet Coolen 314236 Email: pfcoolen@chello.nl
Hans van Moorsel 7 317530 of 06 50592039 Email: hansvanmoorsel@hetnet.nl

Ouderenadviseur:

Felicitatiedienst: A. Weijenborg - Maas G. v. Bakelstraat 6, 7315334

Ziekenbezoek: Toos Verberne Willy Martinalistraat 9, 323397
Nelly van de Kerkhof - Damen Vendelier 1 7 319670

Wijkbodes: Harrie Meulendijks Heuvel 30, 317801

Gem. Deurne 387711

Huurders Belangen Organisatie Deurne, Asten 323200

Stichting Seniorweb Deurne, Visser 27, 7 06-13547218

Wijkhuis “D’n Houtenhoek” Haydnstraat 30, 7 311129

“De Wik” Hellemanstraat 2b, 317927
Toon van den Berkmortel 7 06-50818833

Lidmaatschap beéindigen: Dit kan alleen bij een van onze bestuursleden.
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Website van KBO Deurne West: WWW.kbodeurnewest.nl

Keuringsartsen: Je eigen huisarts vragen of....

Dr. G. H. M. Bouten Vivaldilaan 1, 5707 RA Helmond 0492 541248 € 30,-
Dr. E. J. Kooijman Zeibergsestraat 120c, 5751 LN Deurne 0493 310392 € 45,-
Dr. Ph. M. A. Wout Dorpstraat 29, 5758 AN Neerkant 077 4662285 € 35,-
M.D.S. Keuring Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten 0493 690094 €65,-

Redactie West Wijzer: Ria Honings en Hetty Verdonck
Ria Oude Liesselseweg 68, 7 0493-319117 Email: riahonings@hotmail.com
Hetty Zaan 41, 7 0493-315640 Email: j.verdonck1@gmail.com
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Beste leden KBO Deurne West.

En weer is er een nieuwe West Wijzer zonder dat er iets is veranderd voor

KBO Deurne West. Nog geen versoepelingen voor ons vanwege Corona.

Dus gaan we op dezelfde voet voort en heeft de redactie haar best gedaan om een
West Wijzer te maken waar u iets mee kunt. Lezen, zingen, puzzelen of kleuren
voor elk wat wils! Mocht er iets veranderen dan wordt het zo snel mogelijk op onze
website vermeld! www.kbodeurnewest.nl Houdt de site in de gaten!

De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van april is: LENTEKRIEBELS

Beste leden van de gezamenlijke KBO.
Vlierden — St. Jozef — Walsberg - KBO Deurne West.

Zoals jullie alle weten zijn er geen activiteiten van de verenigingen.

Ook onze gezamenlijke ontspanningsmiddag van 2020 is niet doorgegaan.
Maar zodra het veilig mag en kan, gaan we weer aan het organiseren.
Veel leden hebben een toegangskaartje gekocht voor 14 maart 2020.

U kunt dit kaartje goed bewaren. Als er een nieuwe activiteit is gepland,
maken wij nieuwe toegangskaarten. Tegen inlevering van uw oude kaartje
ontvangt u dan een nieuwe kaart.

Wij houden jullie op de hoogte via KBO info’s, West Wijzer en de site.

Wij danken alle voor het vertrouwen in ons.

Met de gezonde groeten, de organisatie.
Secretariaat 25 maart 2021
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De jarige van de maand Mei 2021 (vanaf 80 jaar en ouder)

2 Mei Mevr. H. v. Someren-Geerts Pastoor Jacobsstraat 25 80 jaar
3 Mei Mevr. C. Verberne-Manders Willi Martinalistraat 9 83 jaar
3 Mei Mevr. M. v. d. Weijer-Daniels Felix Timmermansstr. 29 81 jaar
4 Mei Mevr. T. Verhappen-Meulendijks Heuvel 31 89 jaar
4 Mei Dhr. F. Welten Pastoor Jacobsstraat 29 88 jaar
5 Mei Mevr. G. v. Doorne-Kivits Helmondseweg 75 90 jaar
10 Mei Dhr. H.v. d. Heijden Kuilheuvel 17 90 jaar
11 Mei Mevr. J. v. d. Heijden-Arts Kuilheuvel 17 80 jaar
13 Mei Dhr. F.v. d. Burgt Beethovenlaan 6 85 jaar
14 Mei Mevr. A. Manders-Sonnemans Pastoor Jacobsstr. 76 84 jaar
16 Mei Dhr. P. Raijmakers Albers Sweitzerstraat 6 80 jaar
21 Mei Dhr. J. v. Rijt Wagnerstraat 14 89 jaar
25 Mei Mevr. G. Bellemakers-Donkers Visser 18 90 jaar
27 Mei Mevr. M. Kivits Helmondseweg 73 88 jaar
31 Mei Mevr. R. Vermeer-Smits Strausslaan 1 87 jaar

Een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar!

Het zijn de kleine dingen die het doen.

Oma...

Haar handen rusten even, het is daar soms zo stil.

Valt niet veel te beleven....dit is niet wat jij wil.

Maar het kon even niet anders, het ging niet, je was zo moe....
Voor jou de tijd gekomen. Naar een goede verzorging toe!

Vandaag bezoek, verjaardagsfeest! Dat doet je zeker goed!
Terwijl je in je krantje leest, komt opa met rollator je zwaaiend tegemoet.......
Ook hij op zijn gemakje......het hoeft zo snel niet meer.

Met een aardbeiengebakje........ en knuffels telkens weer!

En met zijn mondharmonica kan hij haar echt bekoren.
Het bekende “ Zilverdraden tussen goud”, wil zij graag even horen!!
Lang zal ze leven hoort er bij. Vandaag voor 80 jaar!!
Het zijn de Kleine dingen die het doen.
Hij krijgt het toch maar voor elkaar!!
Met groetjes! Nelly Martens.






Het verhaal van de gebarsten waterkruik

Een oude Chinese vrouw moest elke dag drie kilometer lopen van
haar huis naar de waterbron om water te halen. Zij had hiervoor
twee grote, stevige waterkruiken die aan beide zijden van een stok
hingen die zij op haar schouders droeg. En zo was het dat zij iedere
dag heen en weer naar de bron liep met de kruiken aan weerszijden
van de stok op haar schouders.

Elke dag kwam zij echter thuis met maar anderhalve kruik met water.
De ene kruik had een barst, waardoor deze altijd maar halfvol water
was als zij eindelijk terug kwam van haar tocht. De andere kruik was
in perfecte staat en leverde wel altijd een mooie, volle kruik met wa-
ter af.

De perfecte kruik was erg trots op zijn prestatie en kon er niet over
uit hoe vlekkeloos hij in staat was om te doen wat hij moest doen. Zo
veel mogelijk water dragen voor de vrouw, zodat zij kon drinken, zich
kon wassen en kon koken.

De gebarsten kruik schaamde zich diep voor zijn imperfectie en voel-
de zich er vreselijk ellendig over. Hij kon immers maar de helft doen
van het gene waarvoor hij was gemaakt. Na twee jaren van bitter fa-
len sprak de kruik op een dag, bij de waterbron, tot de vrouw: “lk
schaam me omdat de barst in mijn zij ervoor zorgt dat het water uit
me weglekt, terwijl we naar huis gaan.

U heeft helemaal niets aan mij.” De oude vrouw glimlachte liefdevol
en sprak: “Is je dan niets opgevallen als we onderweg zijn?” De kruik
vertelde dat hem niets was opgevallen.

Hij was altijd te zeer bezig met het water dat uit hem wegsijpelde en
hij voelde zich daar erg rot over. “Probeer zo op de terugweg eens op
te letten en te zien wat je opvalt aan jouw kant van de route”, zei de
VIouw.

Bij thuiskomst vroeg de oude vrouw of de kruik iets opvallends had
gezien.”

“Nee”, zei de kruik, “niet echt.” De vrouw keek hem glimlachend aan
en sprak: “Heb je dan niet gemerkt dat aan jouw kant van de weg de
mooiste bloemen bloeien, en niet aan de andere kant van de weg?




Aan de andere kant van de weg is het dor. Toen ik merkte dat er een
barst in jou zat en het water uit je lekte op de terugweg, heb ik onder-
weg naar de bron allemaal zaadjes gepland langs de kant van de weg.
En elke dag, wanneer we naar huis lopen, geef jij ze water. Alweer
twee jaar lang kon ik de prachtige bloemen die hier uit groeiden pluk-
ken om de tafel mee te versieren. Als jij niet was zoals je was, zou deze
pracht er niet zijn om ons huis te eren. Ik ben heel erg blij dat jij pre-
cies bent zoals je bent. Want zo kun je doen wat je moet doen in deze
wereld. Je geeft mij water en bloemen.” De waterkruik voelde zich in-
tens gelukkig en realiseerde zich dat zijn imperfectie helemaal geen
gebrek was. Vanaf die dag genoot hij ook van de bloemenpracht langs
de kant van de weg en kon zich trots en blij voelen als hij water lever-
de en de bloemen op tafel zag staan.

Ik wens voor jou dat je zult vertrouwen op jezelf.

Je bent precies goed zoals je bent!

De andere po
perfect in ordeen
leverde altijd de
volledige portie
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Als je kunt zijn wie je bent

leef je in vrede met jezelf!
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19
vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37
vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl.
in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60
proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71
sleep 72 kaartje.

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8
op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde
17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant
28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige
gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50
rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65
een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.).



Duizend dingen

Duizend dingen wil ik vragen aan de bomen in het bos.

Waar een mens zijn nood mag klagen, zittend op het zachte mos.
Maar als vogels luidkeels zingen in een mooi concert voor jou,
dan kun jij je niet bedwingen. Worden donkere wolken blauw.

Duizend muggen dansen, spelen, ginds boven de waterplas.

Willen vriendschap met je delen, odk als dat eens anders was!

Je plukt “meizoentjes” in de wei en maakt een bloemenkrans.

Als het je lukt..... ndg een erbij. Maakt met de lammetjes een dans.

Duizend crocussen sieren perken, zoals altijd, ieder jaar.
Verderop staan mooie tulpen met hun kleuren voor ons klaar.
Duizend druppels zijn er nodig, water voor de plantenbak.

Nu vandaag echt overbodig. Ook planten houden hun gemak.

Duizend dingen wil je zeggen, maar het lukt je even niet.

Zijn soms ook niet uit te leggen. En dat doet je dan verdriet.
Duizend zonnestralen dansen optimistisch en nooit moe.

Geven ons steeds nieuwe kansen. Voegen graag wat zonlicht toe!

Nelly Martens

De jachtige wereld gaat aan mij voorbij.
Ik leef mijn eigen leven.
Door 't zelf rustig aan te doen,
heb ik 'n ander “tijd” te geven.
Ria

Door bij mezelf te blijven en me te bezinnen
groeien er diep in mij gedichtjes van binnen
en meestal bij het ochtendgloren
schrijf ik ze op, zo worden ze geboren.

Ria




Meimaand Mariamaand Bedevaart naar Handel!

Salve Regina van Gerard van Maasakkers

Op 'n junizaterdag volgen ze de moedervlag.

leder jaar van Valkenswaard naar Handel.

Ruim veertig kilometer, met zo'n duizend in totaal.
Kinderen van Maria, allemaal.

Paternoster-prevelaars, vaders, dochters lopen blaren.
Voor de sport, of voor de devotie.

Muzikanten blazen de meute in de maat.

Voor de kinderen van Maria.

Kinderen van Maria, kinderen van Maria door de straten
En ze spelen Salve, Salve, Salve Regina

Mieke is er ook weer bij, Miel, Margo en Marij.
Weldenkende mensen, zou ik zeggen.

Toch lopen ze mee, zingen: "Sterre der zee".
En "Kinderen van Maria" mee.

't Jonge spul loopt achteraan, voor de huifkar-karavaan.
En de discotheek in Handel komt al dichterbij.

Links en rechts wordt al gesjanst.

Achter de laatste rozenkrans.

Komen ze voor Maria, voor Ria of Maria.

Bavaria of Maria, of allebei.

Maar ze brallen Salve, Salve, Salve Regina

Ik zie die gezichten allemaal, iedereen z’n verhaal.
Schuimend bier of 'n schietgebedje.

En daar gaan de laatste paard-en-wagens voor de blaren.
Van de kinderen van Maria voorbij.

Uren later heb ik nog wel waterogen, kippevel.
Da's wat die bonte bedevaart aanricht in m’n lijf.
Vlagvertoon en marsmuziek, ze wonen niet in mij.
En toch denk ik: Maria, wat is dat met Maria.

Hoe zit dat met Maria, en met mij.

Salve, Salve, Salve regina
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